
Kareltje en Sjonnie 

Kareltje de hamster en Sjonnie de giraffe 
Zijn als echte vrienden voor elkaar geboren 
Als Kareltje hé Sjonnie roept, rent Sjonnie op hem af 
En dan moet je ze samen toch eens horen 

Sjonnie is heel lang en groot en Kareltje maar klein 
Maar toch zouden ze nooit iets anders willen 
Want als je echte vriendjes bent dan is het juist heel fijn 
Dat je samen bent en toch zo kunt verschillen 

refrein 
Want Kareltje en Sjonnie zijn vrienden voor het leven 
Zonder Kareltje geen Sjonnie, zonder hamster geen giraffe 
Ze spelen altijd met z'n tweeën, altijd blij altijd tevreeën 
Zo gauw Kareltje hé Sjonnie roept, rent Sjonnie op hem af 
Elke avond dan gebeurt er iets, maken ze weer wat mee 
Elke avond weer wat anders, maar altijd met z'n twee 

Als Kareltje een appel wil, een appel uit de boom 
Klimt hij niet vanaf de stam zo naar de takken 
Nee Kareltje roept Sjonnie en die pakt hem dan gewoon 
En daarna laat hij zijn nek heel rustig zakken 

Nee dat Sjonnies nek zo lang is en Kareltje zo klein 
Maakt ze niks uit, ze hebben het zelfs niet in de gaten 
Het enige dat lastig is wanneer ze samen zijn 
Is dat ze allebei wat harder moeten praten 



refrein 

Want elke avond als het donker is en de dierentuin is dicht 
Gaan stiekem alle dierenhokken open 
En als de sterren aan de hemel staan en de maan schijnt haar licht 
Dan zie je alle dieren buiten lopen 

De olifant, de panter, de luipaard en de gnoe 
Ja geen enkel dier zit zich meer te vervelen 
En Kareltje die rent zo gauw hij kan naar Sjonnie toe 
En dan vraagt hij Sjonnie wil je met mij spelen? 

refrein


