
Bobby, Olaf, Lars en Knut 

Refrein 
Hallo wij zijn vier pinguïns, Bobby, Olaf, Lars en Knut 
Wij kunnen heel goed zwemmen en ook duiken gaat heel goed 
We gaan een liedje zingen want we vinden één ding raar 
Iedereen die roept altijd: wat lijken pinguïns op elkaar 
Maar daar snappen wij echt niks van, echt geen sikkepit geen snars 
Elke pinguïn is weer anders, ja dat is toch zo hè Lars 
Sorry Bobby ik ben Lars niet, ik ben Olaf kijk maar goed 
En trouwens, tussen haakjes, ik ben Bobby niet maar Knut 

Dat elke pinguïn anders is is heerlijk om te horen 
En als men zegt dat is niet zo dan is dat reuze stom 
Zo ben ik wit van achteren en ben ik zwart van voren 
Beste Knut het spijt ons maar je staat nu andersom 
Ach ja nu zie ik het ik dacht al hé wat gek 
Wat staat mijn snavel deze dag toch op een rare plek 

Refrein 

Pinguïns zijn gezellig pinguïns vieren altijd feest 
Gisteren zijn we bij de bruiloft van Henk Jan en Ank geweest 
Nee dat waren Ank en Henk Jan niet het waren Joop en Sanne 
En ik maar denken he wat leuk een bruiloft van twee mannen 
De een was in het wit de ander zwart dus ’t is niet raar 
Bij een bruiloft haal je pinguïns niet zo makkelijk uit elkaar 

Refrein 
 



Het was een heel leuk liedje maar nu de handen uit de mouw 
Want wij zijn vanavond obers, dus als wij komen pak dan gauw 
een hapje van het dienblad, lekker zout of honingzoet 
Maar vergeet niet onze namen: Bobby, Olaf, Lars en Knut 


