
Kareltje en sjonnie vieren kerst 

Elk jaar zo aan het einde in de donkere maand december 
Geen blad meer aan de bomen het land is kaal en elk schaap 
Heeft het koud en ieder dier weet dat de winter is gekomen 
De een die denkt aan hamsteren en ik aan winterslaap 
Maar voor dat het zover is is daar het aller mooiste feest 
Dus roepen alle dieren als het kerstmis is geweest: 

Oh wat prachtig oh wat heerlijk oh wat schitterend en fijn 
Met kerst is elk dier vrolijk en of je lang bent groot of klein 
Alle dieren lekker samen van de spin tot de dolfijn 
En geen dier voelt zich meer eenzaam, want liefde is het medicijn 
En we hebben met z'n allen lekker eten, bier en wijn 
Dus je denkt als het voorbij is: Kon het maar altijd kerstmis zijn 

Oh wat prachtig oh wat heerlijk oh wat schitterend en fijn 
Met kerst is elk dier vrolijk en of je lang bent groot of klein 
Alle dieren rond de kerstboom, van de spin tot de dolfijn 
En niemand is meer eenzaam, want liefde is het medicijn 
En we smikkelen en smullen mag ik nog een glaasje wijn 
Ja je denkt als het voorbij is, kon het maar altijd kerstmis zijn 

Elk jaar kijken wij naar kerstmis uit, want voor ons is kerst vooral 
Naast schnabbelen toch het maken van een prachtige kerststal 
Waarom rijmt dit niet wat wonderlijk, maar knutselen gaat wel 
Een kribbe van papier maché of een os of een ezel 
Het komt vast door al dat rennen, want we zijn echt heel erg moe 
Maar het is kerstmis en de kerstboom die moest heel snel naar toe 



Oh wat prachtig oh wat heerlijk oh wat schitterend en fijn 
Met kerst is elk dier vrolijk en of je lang bent groot of klein 
Alle dieren rond de kerstboom, van de spin tot de dolfijn 
En niemand is meer eenzaam, want liefde is het medicijn 
En we smikkelen en smullen mag ik nog een glaasje wijn 
Ja je denkt als het voorbij is, kon het maar altijd kerstmis zijn 
Oh wat prachtig oh wat heerlijk oh wat schitterend en fijn 
Kerstmis is geweldig en of je lang bent groot of klein..... 

We zagen gisteren een poster en daarop stonden wij vieren 
En daaronder stond een zinnetje van Jochem haas en Paul de ree 
En daarop stond: Denk als het kerstmis is ook eens aan de dieren 
En toen zei een man die langsliep: Ja dat is een goed idee! 
‘k Was er nog helemaal niet mee bezig, maar als ik deze poster zie 
Denk ik, welk dier is nou het lekkerst bij een mooi glaasje Chablis? 

Dus niks geen prachtig, niks geen heerlijk, niks wat schitterend en fijn 
Kerstmis dat zijn kippetjes gestoofd in rode wijn 
Kalkoen gerookte eendenborst een gans of een wildzwijn 
Of een reetje uit de oven met een klein scheutje  azijn  
Maar dat kan niet en dat mag niet ,nee zo mag kerst niet zijn 
Vanaf nu wordt alles anders en jullie zijn het proefkonijn!!! 

En na de kerst nog een week slapen en dan is het weer oudjaar 
Dan doen we spelletjes en ik ga ganzenborden 
En als de klok twaalf uur geslagen heeft dan wensen we elkaar 
Dat het jaar daarop ook weer zo mooi mag worden 



Dan is er vuurwerk, oliebollen en dat alles smaakt naar meer 
Maar eerst vieren we het kerstfeest dus voor de allerlaatste keer 

oh wat prachtig oh wat heerlijk oh wat schitterend en fijn 
met kerst is elk dier vrolijk en of je lang bent groot of klein 
alle dieren lekker samen van de spin tot de dolfijn 
en geen dier voelt zich meer eenzaam, want liefde is het medicijn 
En we hebben met z'n allen lekker eten bier en wijn 
dus je denkt als het voorbij is: kon het maar altijd kerstmis zijn 
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